MOMMENTJE

Op het Warreveen in Pesse, eent brinkachtig grasveldje aan de weg
naar Hoogeveen, staat een bakstenen sokkel. Daarboven prijkt op
twee stangen een langgerekt voorwerp, gemakkelijk herkenbaar
als een zwarte boomstam. Hij is hol, maar wel aan alle kanten
gesloten. Een kano, een boot; volgens het op de sokkel aangebrach-
te opschrift de ‘Boot van Pesse’. Er wordt bij vermeld, dat het voor-
werp een model is, geschonken door het AC-Restaurant Pesse en
dat het ongeveer achtduizend jaar oude origineel in deze omgeving
gevonden werd.

Hendrik Wanders, keuterboer in
Pesse en melkknecht bij zifn buur-
man, veehouder Ten Have, ont-
dekte op een morgen in augustus
1955, dat de koeien van zijn
werkgever ‘s nachts uitgebroken
waren. Ze hadden zijn gerst en
bieten beschadigd en waren
dwars door zijn juist gerooide
pootaardappels  gelopen. Ten
Have was goed verzekerd en dus
waren er weinig problemen. Enke-
le dagen later, op zaterdag 13
augustus, kwam verzekeringsad-
viseur Bakker uit Hoogeveen de
schade opnemen. 't Was een man
waarmee goed te praten viel en
alles was dus snel geregeld.

Op Bakkers verzoek liepen de
beide mannen nog even langs het
kipkarrenspoor, dat  gebruikt
werd bij de aanleg van de weg
Hoogeveen-Eursinge, nu  uitge-
groeid tot de A 28. Het tracé liep
dwars door het zogenaamde Blik-
kenveen, dat een grootste veendik-
te van vier meter had. Het veen
werd met draglines weggegraven
en met behulp van een locomotief-
je met aangehaakte kipkarren
vervoerd naar de plaats waar
zand voor het weglichaam gewon-
nen werd. Zo konden de uitgegra-
ven gaten ook weer direct opge-
vuld worden.

Terwifl Hendrik en Bakker op hun
gemak langs de rails liepen,
zagen ze plotseling aan de kant een groot stuk kienhout met een
merkwaardige vlakke bovenkant liggen. ,Wat ‘n groot stuk holt
ligt daor! Wat zul dat wel wezent,” vroeg Bakker zich hardop af.
Ze draaiden het om en plotseling viel er een heel pakket veen uit,
waardoor een langwerpige holte zichtbaar werd. ,'t Kun wel een
boot wezen!,” opperde Hendrik. ,'t Is vaste van een kar of erold!”
Ze liepen verder en Bakker vergat het voorval. Hendrik kon het
echter niet uit zifn gedachten zetten. 't Was vast een heel oude boot.
Misschien wel uit de oertijd! Op zondag ging hij met zijn vrouw
Thijssie nog eens kijken en s maandagsmorgens meldde hif zijn
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vondst bij de machinist van de locomotief. Die had echter geen
enkele belangstelling. Toen belde Hendrik een kennis met verstand
van oudheden, de amateur-archeoloog Johannes Kuiper uit Zuid-
wolde op. Deze was een en al oor en gaf hem de raad de vondst zo
gauw mogelijk in veiligheid te brengen. Hendrik en Thijssie lieten
er geen gras over groeien. Ze laadden het ding op een kruiwagen
en legden het in de tuin bij hun boerderijtje.

Johannes Kuiper kwam dezelfde avond al kijken en was zo onder
de indruk, dat hij de vol-
gende morgen de nog des-
kundiger heren Gelinck en
Bontekoe  waarschuwde.
Laatstgenoemde gaf Kui-
per de raad de boomstam
met natte zakken vochtig
te houden, waarop deze
zich ‘s avonds weer naar
Pesse spoedde om het
advies ter harte te nemen.
Op zaterdagmiddag 20
augustus ten slotte stelde
prof. dr. H'T. Waterbolk
vast, dat de vondst inder-
daad een bijzonder gave
pre-historische kano was.
Dank zij Hendriks oplet-
tendheid en zijn tijdige
berichtgeving was het voor
de wetenschay gered en
natuurlijk kwam er om de
‘Boot van Pesse’ een enor-
me publiciteit. Al na een
paar dagen meldde zich de
locomotiefmachinist ~ om
zijn deel van het vinders-
loon op te eisen. Hendrik
wees hem de deur: de man
had de uitgeholde boom-
stam niet gevonden, maar
verloren en bovendien was
hem van een vindersloon
niets bekend.
Na een conser-
veringsperiode
werd de boot, het
oudst bewaard
gebleven vaartuig ter wereld, een van de pronkstukken
van het Drents Museum. Bij de officiéle presentatie werd
ook Hendrik Wanders uitgenodigd en zifn zwager bracht
hem er op de motor heen. Er waren veel genodigden en
Hendrik kreeg behalve schouderklopjes een envelop met
honderd gulden. Bovendien werd hem levenslang voor hemzelf en
zijn gezin gratis toegang toegezegd tot het museum en tot zijn
vondst: De boot van Pesse®
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