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De havezathe ‘Het huis Oldengaerde’ aan het Westeinde in Dwin-
geloo rijst monumentaal op achter een breed gazon met een bochtige
opriflaan. Een ijzeren toegangshek op de dam in de omringende
gracht en een bordje 'Verboden toegang’ zijn bedoeld om ongewenste
bezoekers te weren. Roelof Vierhoven, 81 jaar oud en sinds 1936
woonachtig in het keuterboerderijtje rechts van de grachs, maakt mij
duidelijk dat het verbod ook voor mij geldt. Zijn vrouw is jarenlang
in dienst geweest bij de bewoners van het huis en hif heeft zich met
zijn boerenbedriffje en het rijden van melleritten beziggehouden. Nu
oefent hif hier toezicht uit, op klompen en in een met een riem vast-
gesnoerd colbertjasje, een wollen sjaal om zijn hals en een pet op zijn
hoofd.

De familie, bestaande uit de vier
gezusters Willinge met hun echige-
noten, is niet thuis, verklaart hij.
De dames en heren hebben de
kerstdagen hier wel doorgebracht,
maar ze zijn nu weer naar het wes-
ten afgereisd, waar de werkkringen
wachten. Af en toe komen ze terug.

Tussen het boerderijtie van Roelof
en de havezathe bevindt zich een
brede laan, die naar de achterkant
van het terrein voert. Daar staat
tussen twee enorme beuken, met 't
gezicht van ons afgekeerd, een
beeld op een stenen voetstuk. Een
soort ‘wildeman’ met een knots, een
Brammert- of Ellertfiguur, schaars
gekleed en harig. Angstaanjagend
voor het voorgeslacht! De Dwinge-
lers noemden het beeld in vroeger
jaren ‘Bjéérndie van Gaol'n’
Berendje van Galen, hiermee her-
innerend aan de gevreesde Dbis-
schop, wiens troepen van 1672 tot
1674 in Drenthe roof- en verniel-
zuchtig huishielden.

Het beeld stelt echter in werkelijkheid een Griekse ‘wildeman’ voor;
Heracles, in gevecht mer de negenkoppige slang Hydra. Het stami
uit de tijd dar regenten hun tuinen symmetrisch indeelden en ze
voorzagen van kunstig geknipte hagen en beelden van Griekse of
Romeinse goden en godinnen. De sporen van deze tuinaanleg zijn
ook hier nog duidelijk te zien.

Cornelis van Dongen (1665- 1723) liet het huis Oldengaerde in
1711 in zijn huidige vorm verbouwen. De havezathe kreeg hierdoor
een welhaast vorstelifk voorkomen en dus moest de achterliggende
tuin ook het aanzien van de trotse eigenaar weerspiegelen. Daarom
werd in het midden van het gazon een brede warersingel aangelegd
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en aan het eind ervan in het omringende bomenbestand tussen twee
beuken een open ruimte gecreéerd. Zo onistond een ruimte- effekt en
een dieptewerking, enigszins vergelijkbaar met de tuinen van Ver-
sailles of Schénbrunn.

In de ruimte tussen de beuken werd het beeld van Heracles
geplaatst. Volgens overlevering kwam het van de havezathe Ansen,
die omstreeks 1800 werd afgebroken. De zoon van Cornelis van
Dongen was getrouwd met Catherina Elisabeth van Schwarz tot
Ansen, die in 1778 op het huis Oldengaerde overleed. Gezien de
familieband is het dus best mogelijk dat de overlevering op waar-
heid berust en dat het beeld gedurende of na dit huwelijk hier
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geplaatst werd.

Staande achter Berendje van Galen ziet de nieuwsgierige
passant nog de watersingel tussen de gazons en bovendien
een grote witte duiventil, symbool van adellijle rechten.
De toegang tot de voorkant van het beeld is helaas verbo-
den en zo worden slechts de achterkant en de diepere
betekenis ons geopenbaard. Een wandeling door het met
braamstruiken bezaaide bos naast de havezathe vergoedt echter
veel.
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