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Aan de Smalbroeksweg, even buiten de bebouwde kom van Elp, staat een
opvallend wit landhuis met een kasteelachtig voorkomen. De toegangs-
poort vertneldt de naam Steinborg en op het duidelijk zichtbare
waarschuwingsbord maakt de hier wonende familie Stein kenbaar niet
door nieuwsgierigen lastig gevallen te willen worden. Hetgeen wij dus
ook niet doen. Tegenover het witte landhuis, aan de andere kant van de

'Heidehuis’

weg, staat in het bos achter een met hoge bomen begroeide wal en een
weflandje een lage woning. Een soort cottage, neergezet tussen de
natuurlifle begroeiing en sinds 1911 hier aanwezig. Een eenvoudig hou-
ten richtingbord boven een brievenbus met nummer 12 verwijst naar het
‘Heidehuis’. Via een breed pad bereikt de bezoeker het toegangshek, van-
waar men aan 't eind van een laan het huis als het ware op een heuvel
vastgegroeid ziet liggen.

Zoals gezegd, het Heidehuis werd in 1911 gebouwd. De toen

eenendertigfarige kunstschilder Reinhart Dozy, afkomstig uit

. nren“‘e Assen, maar opgeleid en werkend in Antwerpen, had het zelf

ontworpen en liet het bouwen door aannemer Beuving uit Elp.
Deze was zwaar teleurgesteld, toen hij de tekening zag. Hij
had voor ‘mijnheer” graag een villa willen bouwen, maar het
ontwerp toonde een eenvoudig landhuis met een alledaags-
Drentse indeling in een voor- en een achterhuis. Laatstge-
noemde ruimte, voorzien van een tot de goot reikend dakraam,
werd in gebruik genomen als atelier.

Dozy’s oudere kunstvriend Louis Albert Roessingh, ook een in Antwer-
pen woonachtige schilder, bouwde in hetzelfde jaar een eenvoudig huis er
tegenover, dat hij de Zandhoeve noemde. Beide schilders trokken veel met
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elkaar op en bezochten gezamenlijk gedurende de zomervakanties heel
vaak Drenthe. Sinds 1911 hadden ze in Elp dus elk een eigen verblijf-
plaats.

Reinhart Dozy trouwde laat. Pas in 1923 trad hij in het huwelijk met de
Belgische Andrée Ernestine Desguin. Hij bleef in Antwerpen wonen en
werken en vestigde zich gewoontegetrouw alleen gedurende de zomer-
maanden met zijn gezin in het Heidehuis. Hij had
het gedurende de crisisjaren niet gemakkelijk en
trachtte met neveninkomsten uit het maken van
reclametekeningen en het illustreren van boeken in
zifn onderhoud te voorzien. In Drenthe schilderde
hij voornamelijk kerken, landschappen en tafere-
len uit het dagelijkse boerenleven. Het gezin, dat
twee kinderen telde, verbleef altijd ten hoogste
negentig dagen in Elp. Dan werd er nog juist geen
belasting geheven en ook de beruchte fietsplaatjes
behoefden niet te worden aangeschaft. In plaats
daarvan kregen de kinderen gratis labels aan het
stuur van hun rijwiel en dat vonden ze bijzonder
interessant.

Reinhart Dozy besloot in 1939 voorlopig met zijn
gezin in Nederland te blijven, omdat hij vreesde
dat Belgié niet buiten de oorlog zou blijven. Hij
kreeg gelijk, maar kon niet voorzien, dat ook
Nederland bezet gebied zou worden. Dozy zou
nooit meer naar Antwerpen terugkeren.

In de oorlog werd hij actief in het verzet en ver-
leende veelvuldig onderdak aan onderduikers. Hij
werd als gevolg hiervan gearresteerd en gedurende
zeven maanden opgesloten in het concentratie-
kamp Vught. In januari 1944 werd hij weliswaar
weer in vrijheid gesteld, maar aan zijn gezondheid
was onherstelbare schade toegebracht. Op 27
fanuari 1947 overleed hij te Elp.

In tegenstelling tot het Heidehuis van Dozy, werd de Zandhoeve van
Roessingh in de loop der jaren ingrijpend verbouwd. Zo verkreeg het
oorspronkelijk eenvoudige huis zijn huidige vorm en werd het van Zand-
hoeve tot Zandhof en daarna tot Steinborg. Het Heidehuis bleef sinds
1911 nagenoeg gelifk en ook de natuurlijke omgeving bleef practisch
onaangetast.

Wie nu het voorrecht heeft om het Heidehuis heen te mogen lopen, komt
onder de indruk van de schilderachtige ligging. Een klein dal, met hier
en daar jeneverbesstruiken, grenst aan het terras voor het huis, dat
gezien zijn leeftijd en stijlvol aanzien zeker een monument genoemd mag
worden. Een monument, gekoesterd door de huidige bewoners Victor en
Fokje Dozy, zoon en schoondochter van Reinhart Dozy, eens kunstschil-
der te Antwerpen en Elp.

Ook het atelier verkeert nog in de oorspronkelijke staat, compleet met
een grote verscheidenheid aan doeken van de hand van de kunstenaar.
Fokje en Victor ontvangen hier graag tegen een geringe vergoeding klei-
te fnteressegroepen van vier tot acht personen om over het leven, de wer-
ken en de kunstopvatting van Reinhart Dozy van gedachten te wisselen.
Tijdig telefonisch aanmelden op nummer 059 3346265 is hiervoor ver-
eist®




