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De licht glooiende asfaltweg tussen Erm en Noord-Sleen slingert zich
met wijde bochten door het Drentse landschap. Even voorbij de Slener
toren bevindt zich aan de rechterkant tussen de akkers een bosje met
vrij lage bomen. Niks bijzonders, groepjes bomen staan er gelukkig
nog heel veel in onze provincie. Meestal zijn het overblijfselen van het
oude agrarische verleden, toen boeren nog voor het eigen geriefhout
zorgden.

Maar dit bosje is bij nader inzien wel degelijk bijzonder. Even ervoor
rechts de smalle Boterakkkersweg
inslaand, komen we na enkele hon-
derden meters bif een veldweg, die er
rechtstreeks naar toe leidt. Een laag
hek sluit de toegang af maar de
nieuwsgierige bezoeker kan er ge-
makkelijl omheen, waarna een to-
taal onverwacht schouwspel haar of
hem wacht.

Een nwintigtal grafzerken rijst op
uit het gras. Ze staan en liggen op
een rechthoekig terrein, omgeven
door bomen. De twee dichtsbijzijnde
rechtopstaande grafstenen maken
door hun hebreeuwse teksten duide-
lijk, dat het hier gaat om een joodse
begraafylaats. Het onderste gedeel-
te van de opschriften vermeldt in het
Nederlands, dat hier Mietje Joosten
en Brandina Nias begraven liggen.
Mietje stierf in het jaar 5682 en
Brandina in 5685; te herleiden tot
onze jaartelling door er 3760 jaar af
te trekken - in 1922 en 1925 dus.
Er heerst een serene rust rond de zer-
ken, die nog extra benadrukt wordt
door de afgelegen ligging van de be-
graafplaats. Zo zullen de eerste
foodse gebruikers het ook bedoeld
hebben, toen ze dit stuk land kochten. Zoals eens Abraham voor zijn
overleden vrouw Sara de spelonk van Machpela verwierf omdat hif
niet wilde, dat zij, noch hijzelf noch zijn kinderen en kindskinderen
tussen de hethieten begraven zouden worden, zo wilden ook zijun jood-
se nakomelingen niet tussen christenen ter aarde besteld worden. Hun
graven moesten in afwachting van de opstanding onberoerd blijven en
de beste garantie hiervoor was een eigen begraafplaats.

Het onderhoud van de rustplaatsen was daarbij van ondergeschikt be-
lang en een natuurlijke begroeiing was en is dus regel. Ook het plaat-
sen van zerken was zeker geen vereiste en er liggen hier dus veel meer
mensen begraven dan de drieéntwintig grafstenen aangeven.

De joodse gemeenschap in Sleen was overigens wooit groot. In 1794
woonden er twee joodse gezinnen en in 1813 pas drie. De synagoge,
die er in 1859 tot stand kwam, was ook bestemd voor de joden uit Em-
men. Toen in 1878 in laatstgenoemde plaats een eigen bedehuis voor
‘de belijders van de leer van Mozes’ gebouwd werd, viel het de Slener
joden niet mee hun synagoge verder goed te onderhouden. Vandaar dat
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ze omstreeks 1918 besloten inn Emmen te gaan kerken en hun synago-
ge aan de gemeente Sleen te verkopen. Deze verkocht op haar beurt na
een aantal faren het gebouw aan Harm Lanting, die er een smederij in
begon. Toen Lanting zelf een nieuw bedrijf betrok, liet hij de oude sy-
nago-ge afbreken.

De joodse gemeenschap van Sleen werd op de duur steeds kleiner en
tenslotte werden in het beruchte jaar 1942 de laatste overgeblevenen
weggevoerd. Zij keerden niet terug. Wat overbleef is de begraafplaats,

waarvan de oudste steen uit 1876 en de jongste uit 1938 dateert, om-
vattend een periode van tweeénzestig jaar. Dat is een betrekkelijk kor-
te tijdsduur, die in werkelijkheid, voor wat betreft de joodse
aanwezigheid in Sleen, echter minstens zesentachtig jaar
langer is. De historische werkelijkheid is veel tragischer dan
dit vredige plekje de opperviakkige bezoeker suggereert,
Nimmer toch is het in onze geschiedenis voorgekomen, dat
een gehele bevolkingsgroep en met haar de Slener joden wil-
lens en wetens vermoord werd. De gedachte hieraan maakt
deze begraafplaats nog veel meer tot een monument. Een
monument van onberoerde stilte en van bezinning,
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