Streven naar schoonheid als filosofie

‘Bookworm in
beautiful Drenthe’

Mevrouw Bungay toont een typisch Engels boek

hris Bungay kwam erop en ze

doet het met verve. Gekleed in
een discreet gebloemde lange rok met
bijpassende kousen en een zacht-
wollen effen jumper en met haar half-
lange donkerblonde haar is ze voor
mij real British. In onberispelijk uitge-
sproken Engels staat ze haar klanten
te woord in haar kleine winkel achter
de twee ramen. De grote hoeveelheid
boeken is smaakvol uitgestald; in een
kinderhoek, op tal van planken en op
enkele draaibare standaards.
Een jonge vrouw in een blauw jack uit

Groningen zoekt boeken voor haar kin-
deren van vier en zes jaar. "Ze pikken
het Engels op deze leeftijd zo op!” zegt
ze. Haar vader is diplomaat geweest in
Oostenrijk en ze bezocht daar een in-
ternationale school. Dat is te merken,
want ook haar Engels is uitstekend.
Amerikaanse vrienden in Groningen
hebben haar op de Bookworm attent
gemaakt.

“Look around” en “Take your time”,
zegt Chris vriendelijk. De klant volgt
haar raad op en ontdekt nog veel meer
van haar gading. Ze koopt tenslotte

Huib. D. Minderhoud

De keurig verbouwde boerderij is door
een smal gazon, een fietspad en een
rij forse eiken gescheiden van de Gro-
ningerstraat, die parallel aan het
Noord-Willemskanaal loopt. Het is een
bepaald niet opvallend gebouw hier in
De Punt, ware het niet dat ervoor, dui-
delijk zichtbaar voor elke passant,
een aanwijzingsbord staat opgesteld
met de tekst: “Bookworm, English
books, 050 4062933”. Boeken dus, En-
gelse, en ze zijn duidelijk te zien ach-
ter twee van de drie ramen van de
voorgevel. Hoe komt iemand erop En-
gelse boeken te gaan verkopen in het

oer-Nederlandse De Punt?

“Wibbly Pig opens his presents”, een

Drenthe

schattig prentenboekje, het
“Baby Record Book” voor
een aanstaand kraambezoek
en "A time for us” van Jo-
sephine Cox. Of ze voor
haar man hier ook Engelse
managementsbooks kan ko-
pen, vraagt ze. Chris verze-
kert haar, dat ze alle uitga-
ven rechtstreeks voor haar bestellen
kan. Na haar komt een Australische
moeder, een kennisje van Chris, met
vijf kinderen even rondneuzen. Ze be-




hoort echt tot de internationale bevol-
kingsgroep van Groningen, want ze is
ook nog getrouwd met een [taliaan,
vertrouwt Chris me toe.
Chris is echt Engels. Ze werd welis-
waar geboren in Sri Lanka, maar groei-
de vanaf haar twaalfde jaar op in Ply-
mouth. Ze trouwde in 1975 met Ray
Bungay, die bij een
Amerikaanse firma in
Engeland werkte.
Twee jaar geleden
kwam het echtpaar
met de twee kinderen
naar Nederland, om-
dat Ray een baan had
gekregen bij het be-
drijf  Acheson-Hol-
land in Scheemda. Ze
kochten het huis in
De Punt en Chris wilde graag weer
gaan werken, maar bleek bij haar po-
gingen te oud (39!) en dus te duur be-
vonden.
Tijdens een bezoek aan een boeken-
beurs ontmoette ze de eigenaresse van
de Engelse kinderboekenwinkel “The
Little Bookworm” in Assen, die terug
zou gaan naar Engeland. Chris nam de
zaak over en verplaatste die na een
verbouwing naar het voorste gedeelte
van het huis in De Punt. De naam werd
veranderd in “Bookworm”, want het
assortiment zou voortaan alle mogelij-
ke boeken gaan omvatten. Achter de
winkel richtte ze een kantoortje in,
voorzien van 0.a. een computer met
heel veel mogelijkheden.
De opening vond plaats op 5 april j.l.
Heel simpel door Open Dag te houden,
waarbij de gasten door het hele huis
heen overal boekenstandjes konden
bekijken. Gelukkig maar, want er kwa-
men honderdvijftig belangstellenden
en die hadden onmogelijk in het win-
keltje terecht gekund.
We praten even in het kantoortje en
daarna in de gezellige woonkeuken.
Chris biedt me een mok koffie aan en
weet heel duidelijk, waar ze

| het over heeft. In een amu-
: nrﬂmhe sant mengelmoes van Engels

en Nederlands.

Hoe zit het met de persoon-
lijke interesse van het gezin
Bungay voor boeken?

“The whole family is interested. Mijn
dochter en ik zijn echte boeken-
wormen, dus we hebben de naam
Bookworm ook daarom voortgezet.

Integreren in

De Punt niet

moeilijk

Mijn voorkeur gaat uit naar tuinboe-
ken. I love gardening books, I collect
them!”

Welke Engelse boeken zijn in Neder-
land moeilijk te krijgen?

“Ik mis de nieuwe uitgaven. Die zijn in
Holland niet zo gauw
bekend. Dankzij mijn
bookshop en mijn be-
kendheid met Engeland
heb ik direct contact
met de uitgeverij daar
en via hem ook met die
van de U.S.A. Ik kan
mijn klanten hierdoor
optimaal  informeren
over de nieuwste boe-
ken van Engelse en
Amerikaanse auteurs.”

Wie zijn je doelgroepen?

“De Engels sprekende mensen, die hier
werken. Maar ook veel Nederlanders
lezen graag Engels en voor kinderen is
het heel belangrijk al jong in ‘t Engels
te leren lezen. 't Is tenslotte de belang-
rijkste internationale taal.”

Ga je ook wat doen met ‘t onderwijs?

“Ik ben van plan klassen met hun lera-
ren uit te nodigen hier. Engels is een
verplicht vak geworden op de basis-
school en daar wil ik op inspelen. Goe-
de boeken leveren bijvoorbeeld. Ik ver-

koop ze nu al aan de Helen Sherman
British School in Assen. Och, er is nog
zo veel te doen!”

Had je niet beter in Assen kunnen blij-
ven met je boekwinkel?

“Ja, sommige mensen begrijpen dat
niet. Laatst vroeg iemand me: “Een En-
gelse boekwinkel in De Punt? Is dat zo
belangrijk?” De mensen realiseren zich
niet, dat De Punt grote voordelen
heeft. In de stad moet je betalen, als je
wilt parkeren; hier kan dat zo maar
langs de straat. De Bookworm is ge-
makkelijk te vinden. We zitten op een
fietsroute en toeristen wippen zo even
aan. En ik heb hier een prachtige tuin
Ik zou bijvoorbeeld straks graag groe-
pen plattelandsvrouwen willen uitno-
digen om de winkel te bekijken en
daarna buiten “tea and scones” te
gebruiken.”

Je verkoopt nu echt alle boeken?

“Ik heb voor iedereen wat. Ook voor
mensen met problemen: kinderen in de
puberteit, drank- en rookverslaving,
sexproblemen enz. Ik heb er zelf geen
oplossing voor, maar | have the
books!”

Voel je je hier ook thuis?
“We love Holland, De kwaliteit van le-

ven is beter dan in Engeland en ‘t is
hier nog niet overbevolkt. Integreren in

Mevouw Bungay in haar winkel




