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Eigenlijk niet alleen

artinus Riepma woont in een mooie ruime woning aan de

Jachtlaan in Roden. Omgeven door een niet al te grote tuin en
voorzien van een extra slaapkamer gelijkvloers, vormt het huis een
ideale leefruimte voor een gepensioneerd echtpaar. Maar helaas,
Martinus is alleen; zijn vrouw is verleden jaar overleden.
Hij werd geboren in 1928 als boerenzoon in Losdorp bij Delfzijl en
nam later het bedrijf van zijn vader over. Toen hijin 1957 met boeren-
dochter Lina Ridder trouwde, gingen “de ouwelui” in een aange-
bouwd huis voor de boerderij wonen. De verhouding was uitstekend,
want de twee gezinnen konden elkaar vanuit hun woningen niet zien
en horen, maar ze waren er toch voor elkaar, als ‘t nodig was.
Er werden vier dochters geboren, die voorspoedig opgroeiden. De
echtelieden hadden het druk. Lina stak af en toe een handje toe op de
boerderij en bij voorkeur op de tractor. Toen de kinderen groter wer-
den, ging ze in de gezinszorg helpen. De Riepma’s waren meelevend
gereformeerd en de kerk deed dus nogal eens een beroep op hen. Zo
was Martinus tweemaal vier jaar diaken en Lina vier jaar ouderling.




Ook de Christelijke school, die de kinderen bezochten, lag hen
na aan het hart en maar liefst vijfentwintig jaar was Martinus
hier onafgebroken bestuurslid. Als voorzitter van de vereni-
ging Volksbelang in Losdorp bekommerde hij zich ook om ‘t
algemeen belang. Ze waren zelden thuis, Lina en Martinus.
Een van de dochters trouwde weliswaar met een boer, maar zij
gaf met haar man de voorkeur aan een bedrijf in Denemarken.
Er was dus geen opvolger voor de oude boerderij en daarom
besloot het echtpaar in het begin van de jaren negentig het
bedrijf te gaan beéindigen. Daarna wilden ze in een totaal an-
dere omgeving een rustig leven
gaan leiden. Samen oud worden! Na
lang zoeken vonden ze aan de
Jachtlaan in Roden het huis, dat
hen allebei aanstond. In 1993 trok-
ken ze erin.

Achteraf bleek, dat Lina al ziek was,
toen ze aankwamen. Na twee
maanden werd borstkanker bij haar
geconstateerd. Er volgden een
amputatie, bestraling en een che-
mokuur, maar niets mocht baten.
Na drie jaar zorg en verdriet, in april
1996, overleed Lina in het huis,
waarin ze zo graag in gezondheid
samen met haar man had willen
wonen.

Hij zorgt helemaal voor zichzelf, Martinus. Nou ja, één keer
per week heeft hij een morgen hulp, maar daar blijft het dan
ook bij. Hij vindt het ook helemaal niet erg, de was doen, stof-
zuigen, koken elke dag. Hij is een uitstekend gastheer, die ge-
durende ons gesprek wel drie maal naar de keuken gaat om
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koffie te halen. 't Is een wat kleine man met een weelderige
haardos en borstelige wenkbrauwen. Een paar vriendelijke
ogen kijken me vanachter brilleglazen wat afwachtend aan.
Wat zal die man nu weer vragen?

Wat hij zo doet de hele dag, wil ik graag weten. “Alles om de
tijd door te komen!”, zegt Martinus resoluut. Hij heeft z'n tuin
met daarin een keurig hok met een ren voor vier roodbruine
kippen. Maar hij bewerkt ook nog een volkstuintje en ver-
bouwt daar van alles. Hij geeft veel van zijn producten weg en
hij ontmoet er mensen met dezelfde belangstelling. 't Ligt drie
kilometer van zijn huis, maar dat is geen enkel
bezwaar, want hij fietst graag. Ook wel veel
verder, in z'n eentje. Wandelen nee, daar
houdt hij niet van alleen. “lk zie mezelf dan lo-
pen”, verklaart hij ernstig. “Vroeger liepen we
altijd samen!”

Martinus volgt een cursus Deens in Leek om
zich te kunnen redden, als hij bij zijn dochter
in Jutland logeert. 't Valt hem niet mee; vooral
de uitspraak geeft problemen. Hij bezoekt veel
vergaderingen. Als er in het dorp wat te doen
is, een inspraak- of een voorlichtingsavond, hij
is er. Als trouw lid van de PCOB en het CDA
heeft hij zo z'n vaste bijeenkomsten. En de be-
jaardenavonden, die slaat hij ook nooit over.
Als er gedanst wordt, vermaakt hij zich het
best. Lina en hij dansten zo graag. “En er zijn
alleenstaande vrouwen genoeg op zo'n avond!”, zegt Marti-
nus met een duidelijke ondertoon van galgenhumor. Hij wil
ook constant bezig zijn, niet in een hoekje gaan zitten, niet
verzuren. Steeds een tijdvulling zoeken.

Krijgt hij veel bezoek? In ‘t begin, na het overlijden van zijn
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vrouw, was er veel aanloop. Nu is ‘t praktisch over en als hij ‘s
avonds thuis is, is hij echt alleen. Er is geen leven om hem
heen, dat is het ergste. Martinus mist zijn vrouw nog elke dag.
Ze hadden zoveel steun aan elkaar; ze pasten bij elkaar; ze
hebben goed met elkaar geleefd.

“Heb je ook wat aan de kerk, aan je geloof?”, wil ik nog weten.
“De kerk heeft 2700 leden in Roden”, antwoordt Martinus. “t
Is zo groot, ‘t is ook zo druk, ik praat soms met niemand voor
of na de dienst. Aan mijn geloof heb ik niet zo bar veel gehad.
De dominee is vaak geweest, maar ‘t ging allemaal zo snel. Nu,
nu ik echt alleen ben, krijgt ‘t geloof steeds meer waarde. In
mijn persoonlijke leven. ‘t Is steeds meer een steun voor me.
Eigenlijk ben ik niet alleen, want God is er altijd. Maar in ‘t le-
ven van alledag ben ik toch eenzaam!”

Opnemen voor zichzelf

ies Wyrdeman-de Haan woont sinds 1947 in Beilen, maar
Lis afkomstig uit Meedhuizen (ook al in Noordoost Gro-
ningen), waar ze in 1916 werd geboren. Na enkele jaren
U.L.O werd ze verkoopster in de schoenenzaak van haar va-
der in Delfzijl, waarheen het gezin inmiddels verhuisd was.
In 1947 trouwde ze met Joop Wyrdeman, huisschilder van
beroep, die door een in de oorlog opgelopen en verwaarloos-
de ontsteking zijn rechterarm niet goed gebruiken kon. Als
vertegenwoordiger in verfsoorten kon hij echter goed de kost
verdienen. Het jonge paar kreeg tijdelijk onderdak bij een

oom en tante in Beilen, dat midden in Joops werkgebied lag.
Toen er een zoon geboren werd, kwam er een duplexwoning
beschikbaar. Joop, die aanvankelijk zijn klanten met het
openbaar vervoer bezocht, schafte zich nu een aangepaste
motorfiets aan en zo verliep het leven op rolletjes.

In 1951 kreeg hij echter een verkeersongeluk, waardoor hij le-
venslang arbeidsongeschikt werd. Hij kon alleen nog maar met
een stok lopen en bleef voortaan thuis. Gelukkig kon het
echtpaar zich financieel goed redden. Er werd een eengezins-
woning, een hoekhuis, betrokken en na verloop van tijd koch-
ten Joop en Lies een aangepaste auto. Vooral toen zoon Har-
ry de deur uitging, bleef dit vervoermiddel maar zelden een
dag ongebruikt.

Er kwamen helaas toch weer tegenslagen. Lies kreeg last met
lopen en bleek, zo werd in de zeventiger jaren geconstateerd,
twee versleten heupen te hebben. Aan beide werd ze geope-
reerd en toen de rechterheup nog niet goed functioneerde,
daar nog eens. De specialist verklaarde na afloop tevreden:
“Nu loopt u straks weer als een kievit!”, maar niets bleek min-
der waar. Het lopen ging steeds slechter en achteraf bleek er
een ernstige fout gemaakt te zijn.

In 1987 vierden ze hun veertigjarige huwelijksfeest en een jaar
later vond er iets onherstelbaars plaats. Joop overleed plotse-
ling aan een hartstilstand, zittend in zijn stoel in de huiska-
mer. Lies moest voortaan alleen verder.

Harry en zijn vrouw boden aan met hun drie kinderen in Bei-
len te komen wonen. “Dat moet je niet om mij doen!”, zei
Lies, want ze wilde niemand tot last zijn. Het gezin had het




echter ook heel slecht naar zijn zin
in de toenmalige woonplaats
Hoogezand en dus werd er toch
betrekkelijk snel verhuisd. Gelukkig
maar, vindt Lies nu, want ze overlo-
pen haar niet, maar als ‘t nodig is,
zZijn ze er wel. v
Daar haar revalidatie-arts haar aan-
raadde geen trappen meer te lopen,
besloot ze in 1989 te verhuizen
naar een aanleunwoning van het
verzorgingshuis “Westeres”aan de
Schultenstraat. Weliswaar moest
ze nu aanzienlijk aan ruimte inboe-
ten, maar alle vertrekken waren
gelijkvloers. Bovendien had ze hier
een prachtig uitzicht op het grote
rechthoekige gazon voor het Beiler
gemeentehuis, dat ze dankzij de
aanwezigheid van een zijraam ook
nog vanuit haar stoel
kon zien.

Achteraf heeft Lies
gemengde gevoelens
over de verhuizing.
Dertig jaar woonde ze
vlak bij de kerk, die ze
altijd bezocht; bij
mensen, die ze goed
kende. Anderzijds is
het toch wel gemak-
kelijk bij een centrum
als Westeres te wo-
nen. Maar ze heeft wel geleerd, ook hier, voor zichzelf op te
komen. Door de fout bij de laatste operatieve ingreep kan ze
haar rechterbeen alleen maar met behulp van een spalk ge-
bruiken en dan nog uitsluitend met een wandelstok. Ze heeft
hierover een brief op poten geschreven aan de directie van het
ziekenhuis en kreeg na indringende gesprekken de beschikking
over een elektrisch aangedreven invalidenwagentje, door haar
liefkozend “m’n kar”genoemd. Ze is lid van de PCOB gewor-
den om niet meer alleen te staan en steun te vinden in en door
een grote organisatie.

Lies staat er in het dagelijks leven gelukkig 66k niet alleen
voor. Twee morgens per week heeft ze een hulp, met wie ze
ook boodschappen kan doen. Van de Stichting Welzijn Oude-
ren komt er elke woensdagmiddag een vrijwilligster om gezel-
lig bij te praten, samen thee te drinken en nog wat werkjes te
doen. Elke dinsdagavond is er een bijeenkomst van de club van
bewoners, waar rummikub gespeeld en gesjoeld wordt, een-
maal per maand afgewisseld door een gezellige avond met
dia’s, voordrachten of zang. De vrijdagmorgen is gereserveerd
voor de ouderengymnastiek van Welzijn Ouderen in “Het Kar-
spelhuis”.

“En de kar?”, wil ik weten. “Met de kar ga ik er op uit, als ‘t
mooi weer is!”, zegt Lies. “Naar het Terhorsterzand bijvoor-
beeld, de natuur opzoeken. Dan zoef ik over het fietspad.
Soms ga ik met iemand uit het huis, die er ook een heeft. Maar
alleen ben je toch nooit en dat is in mijn situatie maar geluk-
kig ook. ‘t Komt wel voor, dat als ik ergens stil sta om om mij
heen te kijken, er een fietser afstapt om te vragen of er iets
met me is. Ik zou nog wel graag een andere kar met grotere
wielen willen hebben in verband met de verkeersdrempels.”

Lies Wyrdeman:

het slechtst tegen

’s Winters kan 1k er

“Ga je ook met vakantie?”, vraag ik. “lk ben jarenlang naar het
CNV huis in Lunteren geweest. Eerst met vrienden en later
nog alleen. Vorig jaar zag ik dat niet meer zitten, omdat ik me
steeds moeilijker beweeg. Nu heb ik een vakantieverblijf aan-
gevraagd op het landgoed lIjsselvliet van het Rode Kruis bij
Wezep.”

“Liefhebberijen?”, is mijn volgende vraag. "Ik heb altijd graag
mogen breien, maar ik krijg nu artrose in mijn gewrichten, ook
in mijn schouder. Zo'n handicap maakt veel onmogelijk. Licht
huishoudelijk werk gaat nog wel. Ik heb vanmorgen wat ge-
streken en wat met de stofdoek gezwaaid. Dan ben je toch be-
zig, hér”.

“Want anders?” Lies Wyrdeman kijkt me aan. Ze heeft de
vraag verwacht en ze heeft het antwoord klaar. “Als je gaat
zitten, komt het weer ‘t Gevoel van eenzaamheid. ‘s Winters
kan ik er het slechtst tegen; je bent erg aan huis gebonden en
ik wil niet te veel een beroep op mijn kinderen doen. Met de
avonden en de nachten heb ik weinig moeite. Dan is er de te-
levisie en ik slaap goed. Nee, 't zijn de stille ogenblikken en
dan denk ik wel eens: 't hoeft voor mij niet meer! Er is zo wei-
nig perspectief nog. Veertig jaar ben ik met mijn man opge-
trokken en ineens, in één klap, was het afgelopen. Ik mis mijn
bewegingsvrijheid en ik mis mijn man. Ik mis de aanspraak, de
gezelligheid, onze verschillen van inzicht, van mening. We
hadden een heel goed huwelijk. 't Gemis is er nog elke dag, nu
nog, na zoveel jaar. Ik kon me er in 't begin beter tegen ver-
zetten dan nu. Mijn weerstand wordt minder. Nee, ik ben niet
ontevreden. Eerder berustend. 't Is niet anders!”

1k neem afscheid. Mevrouw Lies Wyrdeman begeleidt me naar
de deur van haar appartement. Een keurige vrouw in een effen

wollen vest met een kleurige blouse. Een vrouw, die leert be- .

rusten.
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