* Vervolg pag. | |: Buro slachtofferhulp; ’Niets anders dan Naoberhulp’

genwoordigers van de advocatuur met
elkaar om de tafel gaan zitten om te
praten over de oprichting van slacht-
offerhulp in Drenthe. Besloten werd
een proefjaar te draaien. Daaruit werd
de conclusie getrokken dat slachtoffer-
hulp zinvol is. Begonnen werd met een
spreekuur, een middag in de week,
maar al vrij snel werd overgegaan tot
een grotere openstelling. In 1984 sloot

was op Hoogeveen werd op verzoek
van het landelijk buro heel Zuidwest-
Drenthe erbij betrokken. Intussen
werd in Assen in samenwerking met
justitie een slachtofferdag gehouden.
Dit is de aanzet geweest voor de op-
richting van het Buro Slachtofferhulp
in die plaats. Enige tijd later is ook in
Emmen een buro geopend. In Meppel
is bovendien een steunpunt gekomen.

genaamde slachtofferbrief. Deze brief,
opgesteld door de politie, bevat be-
perkte persoonsgegevens. Op de
slachtofferbrief staat vermeld of het
slachtoffer bezwaren heeft tegen het
doorgeven van personalia aan het Buro
Slachtofferhulp. Als dit niet het geval
is wordt schriftelijk of telefonisch con-
tact opgenomen met het slachtoffer.
»De meeste mensen zeggen het fijn en

de werkgroep zich aan bij de landelijke
organisatie. De jaren daarna hield de
groep zich bezig met de vraag wat de
beste aanpak was. In 1986 is in
Hoogeveen officieel een Buro Slacht-
offerhulp opgericht. De Weger werd
hiervan coérdinator. Hoewel het buro
in eerste instantie specifiek gericht
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De oude begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Emmen, grenzend aan
de spoorlijn, biedt plaats aan tal van grafmmonumenten. Een ervan is
wel heel bijzonder. Het is een rechtopstaande zerk met aan de boven-
kant een witstenen plaat, waarop de afbeelding van een man met een
geweer en zittend in een kruiwagen prijkt. Eronder staat: "Ter nage-
dachtenis aan Jan Holties (Het jagertje op den krooi). Geb. te Emmen
13 Juni 1866. Overl. aldaar 12 Jan. 1932. Van zijn vrienden en de
Drentsche jagers.” Aan het voeteneind van het met grind bedekte graf
staat een klein steentje met de woorden: 'Laatste groet van zijn kruier
Meeuws Middelveld'.
Jan Hollties, een bijzonder graf, een bijzonder mens. Hij was mismaakt;
hij kon zijn benen niet gebruiken, had geen hals, was erg doof en mat
maar nauwelijks één meter. Hij groeide op aan de Grint (de latere
Wilhelminastraat) en werd elke dag per kruiwagen naar school ge-
bracht. Dit vervoermiddel zou hem zijn hele verdere leven vergezellen.
Als hij als opgroeiende jongen de wens uitsprak even naar het dorp te
willen, zette zijn moeder hem in de kruiwagen voor het huis neer. Er
was dan altijd wel iemand, die hem meenam, heen en terug!
Toen Jan volwassen werd, richtte hij de schuur achter het
ouderlijk huis in tot werkplaats en begon hier van alles te re-
pareren. Muziekinstrumenten, uurwerken, speelgoed en wa-
pentuig als revolvers en jachigeweren, hij wist er wel raad
mee. Hij wist er ook mee om te gaan, bespeelde een trekhar-
monica en miste zelden, als hij met zijn jachigeweer schoot.
Jan fungeerde in zijn werkplaats ook als kapper en omdat hij
zo klein was, liet hij zijn klanten altijd op een stoof plaatsne-
men.
Hij was een dierenvriend, die zich met allerlei door hemzelf getemde
dieren als een nachtegaal, een kraai, een eend, een haas en een vos om-
ringde. Jarenlang bezat hij ook een duif, die tot ongenoegen van zijn
schoonzus Geertje tijdens de maaltijden altijd op zijn schouder zat.
Geertje was getrouwd met zijn jongere broer Jan Harm. Het echtpaar

e benadering van slachtoffers ge-
beurt naar aanleiding van een zo-

aardig te vinden dat hulp wordt gebo-
den. Zelf hadden ze er nooit aan ge-
dacht. Het is bovendien gratis”, ver-
klaart De Weger. De vrijwillige mede-
werkers maken vervolgens een af-
spraak en zullen de hulp verlenen.

~Het werk kan zwaar zijn. Neem nu die
vader in Assen die zijn eigen kinderen
heeft vermoord. Er heeft een zeer
hechte samenwerking plaatsgevonden
tussen onder meer de politie, de
school waar de kinderen op hebben ge-
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had na het wegvallen van de ouders de zorg voor hem overgenomen.
Jan Holties kon ook bedrieglijk echt vogelgeluiden nabootsen en deze
vaardigheid kwam hem bij zijn grootste liefhebberij, de jacht, uitste-
kend van pas. De dierenvriend was namelijk tegelijkertijd een begees-
terd jager en ondanks zijn handicap als zodanig volledig geaccepteerd
door het toenmalige Emmer jachtgezelschap, bestaande uit notabelen
en boeren. Om zich tijdens de jacht te kunnen verplaatsen, beschikte
Jan over een vaste kruier. Dat was Meeuws Middelveld, straatmaker
van beroep, die per dag voor zijn diensten betaald werd. Om de handen
van zijn kruier te beschermen, had Jan de handvatten van de kruiwa-
gen met doeken omzwachteld. Meeuws had het er desondanks vaak
moeilijk mee, want niet zelden moesten afstanden van zo'n twintig ki-
lometer worden afgelegd. Bovendien was Jan een echte baasspeler en
bij tegenvallende jachtresultaten niet te genieten.




zeten, de kerk en de RIAGG. Daarover
is zelfs een heel rapport verschenen.
Nu is daarvoor weer veel belangstel-
ling in verband met soortgelijke
gebeurtenissen elders in het land. Sa-
menwerking is bij dergelijke zaken be-
langrijk. In korte tijd heb je een heel in-
tensief contact met allerlei netwerken,
met nabestaanden, buurtbewoners
enzovoort.”

Op de vraag waarom de medewerkers
ervoor kiezen vrijwillig met dergelijke
zaken geconfronteerd te worden ant-
woordt De Weger: ,Het zijn personen
die de behoefte hebben wat voor ande-
ren te kunnen betekenen. Gelukkig be-
staan er nog altijd van die mensen. In
Zuidwest-Drenthe hebben we er twin-
tig en in heel Drenthe ongeveer zeven-
tig. We noemen ze overigens geen vrij-
willigers maar vrijwillige medewerkers.
Het werk is niet vrijblijvend. Er wordt

onder meer een contract getekend
want er komt veel bij kijken. Zo geldt
er een geheimhoudingsplicht. Ze zijn
strafbaar als ze zich daar niet aan hou-
den. Ze worden bovendien gescreend.”
De Weger, die voorheen maatschappe-
lijk werker was, begeleidt de vrijwil-
ligers. ,Als zij in nood zijn help ik ze.
Ze mogen hun verhaal niet aan ande-
ren vertellen, maar ook zij willen hun
hart wel eens luchten. Dat kunnen ze
doen bij mij.”

Is het gesprek bijna ten einde is en
nog wat extreme, maar algemene
(want de privacy gaat voor alles) zaken
van de afgelopen tijd aan de orde ko-

men, verklaart De Weger: ,ledereen
denkt altijd dat wij alleen met ernstige
zaken te maken hebben. Maar dat is
juist niet zo. Ook kleine zaken kunnen
grote gevolgen hebben zoals bijvoor-
beeld treiteren op school. Voor het oog
heeft het misschien weinig impact,
maar het kan vreselijke gevolgen heb-
ben. En neem nu een tasjesroof. Wel-
licht dat men zegt ’je koopt een nieuw
tasje en klaar’. Maar het kan gebeuren
dat men niet meer de straat op durft.
Een kleine aanleiding kan grote gevol-
gen hebben. Een meisje dat een bier-
flesje in haar gezicht krijgt. Het klinkt
onschuldig. Maar littekens in het ge-
zicht kunnen grote psychische gevol-
gen hebben. Dat mag niet vergeten
worden.” *

Danlczij zijn geweldige kennis van dieren in het veld was de buit echter
meestal aanzienlijk. Soms kruide Meeuws zijn baas naar een aardap-
pelveld en dan wist Jan door het uiten van de juiste lokroep een aantal
patrijzen te doen verschijnen. Zeer tot voldoening van zijn medejagers,
die hem hierdoor, maar ook door zijn moedige omgang met zijn han-
dicap, op de handen droegen. Het jagertje op den krooi was een van
hen en dat bleek heel duidelijk, toen hij op 13 juni 1926, ter gelegenheid
van zijn zestigsie verjaardag, door vienden en familieleden op een
groots feest werd onthaald.

Toen hij begin 1932 tengevolge van een bronchitisaanval plotseling
overleed, hielden jagers en vrienden een inzamelingsactie om een pas-
send grafimonument te kunnen betalen. Voor zevenhonderd gulden
maakte een Italiaanse beeldhouwer aan de hand van een hem toege-
zonden foto de nu nog aanwezige gedenkplaat. Meeuws Middelveld, de

kruier, liet een apart steentje aan het voeteneind plaatsen en
schonk als grafversiering nog een marmeren duifje. Dit duif-
Jje is helaas ontvreemd; alleen de stang, waar het op zat, is er
nog. Gelukkig is het graf verder ongeschonden en blijft de
herinnering aan het jagertie op den krooi, een bijzonder
mens, bestaan.
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