Kitty Cohen, onderwi
te Pesse s
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Een uitzending van T.V.Drenthe, waarin
Klaas Woltinge oude beelden van Pesse
toonde, vormde de aanleiding tot dit arti-

kel. Ter herdenking!

Huib D.Minderhoud

uffrouw Cohen fietste elke morgen van haar kost-

huis in Hoogeveen naar de openbare lagere school
in Pesse en ‘s middags weer terug. Ze gaf les in de eer-
ste en tweede klas en alle meisjes kregen van haar
handwerkonderwijs. De kinderen vonden haar erg
knap: heel anders dan hun moeders en oudere zus-
ters. Ze had zwart haar en prachtige bruine ogen en
ze was altijd mooi gekleed. Bovendien rook ze erg lek-
ker. Dat merkte je, als ze je hielp in de klas en ze zich
over je heen boog.
Kitty (Kaatje) Cohen was geboren op 25 november
1908 in het Groningse Garrelsweer als dochter van
een joodse slager. Vader Cohen liet zijn dochter een
onderwijzeressenopleiding volgen aan de Rijks-
kweekschool in Appingedam. Na het behalen van
haar akte bekleedde ze achtereenvolgens tijdelijke be-
trekkingen in Garrelsweer, Nijeveen en Ruinen. In
laatstgenoemde plaats was ze in de kost bij Esther
Meyboom, de zuster van een joodse manufacturier.
Per 8 april 1931 kreeg Kitty een vaste aanstelling aan
de openbare school in Pesse. Ze bleef in Ruinen wo-
nen en ontmoette daar Henny Veenema, die hier per

| september van hetzelfde jaar als onderwijzeres in dienst trad.
Tussen beide collega’s ontstond een hechte vriendschap. Ze maak-
ten lange fietstochten en bezochten gezamenlijk de jaarlijkse feest-
avonden van de zang-, de muziek- en de toneelverenigingen. Ze
dansten allebei graag en goed en bij het gebruikelijke bal na afloop
zaten ze nooit om een partner verlegen.

Na enkele jaren vestigde Kitty zich in Hoogeveen. Daar waren meer
winkels en ‘t was er drukker dan in het stille Ruinen. Ze vond er een
kosthuis aan de Stationsstraat bij Willy en Alie Braaf, jonggehuwde
joodse mensen uit de gegoede middenstand. Willy was veehande-
laar en een bekende persoonlijkheid bij boeren en op markten.
Juffrouw Cohen gaf met plezier les in Pesse. De school telde ruim
honderd leerlingen en ze had twee mannelijke collega’s, het hoofd
der school H.Moedt (geboren in 1906) en de onderwijzer Richard
Korten (geboren in 1909). Ze was nooit streng voor de kinderen en
als de kleintjes op de eerste schooldag als angstige vogeltjes de klas
binnenkwamen, had juffrouw Cohen hen wonderlijk snel op hun
gemak gesteld. Ze kon prachtig sprookjes vertellen en alleen al daar-
door stond ze bij veel leerlingen in hoog aanzien. Onderscheid
maakte ze niet of ‘t moest zijn voor die kinderen, die het thuis niet
20 best hadden. Er waren nogal wat armoedige gezinnen in het Pes-
se van de dertiger jaren en ze had een extra zintuig voor de hieruit



voortvloeiende verwaarlozingsverschijnselen. Ze ving deze kin-
deren vaak na schooltijd op, gaf hun extra aandacht en soms ook
een boterham uit eigen voorraad.

Juffrouw Cohen ging vaak op huisbezoek. Met collega Richard
Korten, die in Meppel woonde en bij mooi weer ook per fiets naar
Pesse kwam, bleef ze tussen de middag op school over. Samen gin-
gen ze dan ook wel naar boer Jan Woltinge, die in de buurt woon-
de. Zoon Klaas vond dat altijd prachtig, de juffrouw en de meester
op visite en vooral met de juffrouw was hij goede maatjes. Op haar
verjaardag durfde hij haar zelfs een kus te geven. De beide leer-
krachten aten ook wel eens mee en ‘t maakte juffrouw Cohen abso-
luut niets uit of er varkensvlees opgediend werd. Dat realiseert
Klaas zich nu overigens pas. Over het joods zijn van “zijn” juffrouw
werd nooit gepraat, dat was gewoon zo. Juffrouw Cohen had ook
heel speciale maniertjes. Ze fietste vaak met één hand aan het stuur
en een op de rug en als een leerling haar dan groette, bewoog ze
laatstgenoemde hand even heen en weer. Dat was echt grappig.
Kitty Cohen was bepaald niet orthodox en ze ging dan ook nooit
naar de synagoge in Hoogeveen. Ze wilde zich zoveel mogelijk aan-
passen bij haar algemeen-christelijke omgeving en wilde zeker niet
door haar uiterlijk opvallen. “Jij ziet er eigenlijk joodser uit dan ik!”,
zei ze eens tegen Henny, die ook donker haar en donkere ogen had.

Kitty was bepaald

Hiermee is echter niet gezegd, dat zij haar
afkomst verloochende. Ze voelde zich
heel prettig bij het vertrouwd-joodse le-
venspatroon van Willy en Alie Braaf,
_ maar buiten de deur wilde ze gewoon een
w2 Hoogeveense zonder nadere toevoeging
zijn. Ze ging ook hier regelmatig met haar
vriendin op stap. Winkelen,fietsen of
naar de bijeenkomsten van de onderwij-
zersvereniging. Omdat Henny’s ouders in
Groningen woonden, reisden ze ook een-
maal per maand samen per trein naar het
noorden. In de stad aangekomen, trak-
teerden ze zich dan eerst op wat lekkers
in de lunchroom van de Hema, voor Kitty
doorreisde naar Garrelsweer.
Eens liepen ze samen in Hoogeveen langs
de Hoofdstraat aan de “stille kant”(met
de minste winkels) van de toen nog aan-
wezige vaart. In de buurt van boekhandel
Pet kreeg Henny plotseling een tik op
haar schouder van een achteropkomende
wandelaar. Het bleek een collega uit Rui-
nen te zijn, die de dames lachend aan-
keek. “Oh Slagter”, riep Kitty opgewekt,
“wat fijn! Nu kunnen jullie samen terug-
fietsen.” Hiermee onbedoeld de basis leg-
gend voor het latere huwelijk van Henny
met Gerhardus Slagter.
De hechte vriendschap bleef ook bestaan
toen Kitty verkering kreeg met Gerrit Jan,
de zoon van een caféhouder, die bouw-
kundig tekenaar geworden
was. Een aardige jongen,
waar ze ook vaak mee uit-
ging. Maar ja, hij was wel
van heel andere stand en
dat telde zwaar in de derti-
ger jaren. Willy Braaf riep
haar dan ook op zeker
ogenblik apart en zei: “Wij
willen ons natuurlijk niet
met je zaken bemoeien,
maar die jongen is niks
voor jou. ‘t Is onze soort
niet!” Waarmee hij niet alleen doelde op het maatschappelijk ver-
schil tussen een onderwijs- en een cafémilieu, maar ook op het niet
joods zijn van Gerrit Jan. Kitty trok zich er echter niets van aan. Ze
nam zelfs spoedig hierna haar intrek bij pension Seijdel aan de Kerk-
straat, waar ze een eigen kamer kon huren.Toch hield de
relatie met Gerrit Jan geen stand. Toen hij haar na jaren
plotseling verschrikkelijk teleurstelde, was het voorgoed
over.
Nadat de Duitsers op 10 mei 1940 ons land bezet had-
den, veranderde er aanvankelijk weinig in het leven van
Kitty. Alles ging zijn normale gang, thuis in Hoogeveen en
ook op school in Pesse. Totdat Seys Inquart op 21 febru-
ari 1941 verordende, dat alle joodse bestuurders en over-
heidsdienaren m.i.v. 1 maart daaraanvolgend ontslagen moesten
worden. Dat gold ook voor leerkrachten en dus ook voor Kitty Co-
hen.
De dag van haar afscheid staat alle Pesser oud-leerlingen uit het
voorjaar van 1941 nog in het geheugen gegrift. Juffrouw Cohen ging
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De Duutsers hebt
heur mit eneumen

langs alle drie lokalen en gaf elk kind
een hand. Veel leerlingen huilden
en de juffrouw zelf kon ook haar
tranen niet bedwingen. Ze zou wel nooit meer in Pesse te-
rugkomen, zei ze tegen enkele bekenden. Zo was het ook.
Toen ze weg was, was het overal heel stil in de school.

't Was net of er iemand overleden was”, herinnert Hilligje
Benning zich nu. Later werd er wel gezegd in Pesse: "De
Duutsers hebt heur mit eneumen!”

Dat zou de bittere waarheid worden, maar eerst kon Kitty
Cohen toch weer les gaan geven. Per | december 1941 werd

zij benoemd tot onderwijzeres aan de Joodse school in
Amersfoort. Toen in de herfst van 1942 de grote deportaties
plaatsvonden, werd ze naar kamp Westerbork overgebracht.
Daar verbleef ze nog bijna anderhalf jaar, waarschijnlijk als
onderwijzeres aan de kampschool. Op 3 maart 1944 kwam
voor Kitty Cohen het einde. Ze werd op transport gesteld
naar Auschwitz en daar drie dagen later vergast. Vermoord.,
Pas vijfendertig jaar oud.

Willy en Alie Braaf doken onder. Willy werd eerst als suiker-
patiént langdurig opgenomen in het Bethesda ziekenhuis in
Hoogeveen en ging daarna naar Stadskanaal. Alie vertrok
naar Leggeloo en vervolgens naar Vries. Hun zoon Herman
werd ondergebracht in Valthermond. Tenslotte kwamen ze
onder verschillende namen en op verschillende adressen in
Zuidlaren weer bij elkaar. Het lang verbeide weerzien van
Willy en Alie resulteerde in de geboorte van een dochtertje.
Omdat ze beiden gewend waren afzonderlijk in het dorp
rond te lopen, durfden ze dat nu af en toe ook samen achter
de kinderwagen te doen. Sommige Zuidlaarders vroegen zich
bij deze aanblik toch wel af, wat “Van Dongen” in vredes-
naam met “Tante Alie Braafsma” te maken had! Na de oorlog
teruggekeerd in Hoogeveen, moesten Willy en Alie alles
weer opnieuw opbouwen. Maar ze hadden de oorlog over-
leefd!

Henny Veenema heeft later vaak gedacht:
“Was Kitty toch maar met Gerrit Jan ge-
trouwd. Dan was ze misschien niet opge-
pakt!” Hoe dan ook, Kitty Cohen is niet
vergeten. Speciaal op de vierde mei den-
ken ze elk jaar juist aan haar terug, Alie
Braaf-Meier in Hoogeveen, Henny Slagter-
Veenema in Ruinen en het echtpaar Klaas
en Hilligie Woltinge-Benning in Pesse.
“De Duutsers hebt heur mit eneumen!”

Met dank aan Beate Plenter en Miny Hofsteenge, die mij op Kit-

ty Cohen attent maakten.

Literatuur: Kwartaalblad Stichting Historie van Ruinen,
december 1992.
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