Drenthe

Naast de bekende eeuwenoude Hervormde kerk van Anloo staat aan de

Brinkstraat no.5 een boerderif, bestaande uit een woonhuis en een in 't
verlengde daarvan gebouwde schuur. In de zijgevel van het huis bevin-
den zich twee deuren en bij een nadere beschouwing vertoont de linker
deur een wel heel bijzonder nuttig ornament. Een koperen klopper in de
vorm van een fraai gevormde zeemeermin, nu niet bepaald een voorwerp,
dat in het landelijke Anloo gemeengoed is.
Zo'n vier kilometer ten noordwesten van de klop-
per, in Schipborg woont aan de Borgweg n0.30
de familie Prummel in een mooie woonboerderij.
't Is een uirgezocht plekje met een schitterend uit-
zicht op het afwisselende landschay aan weers-
zijden van her Schipborgsche Diep. Aan de rand
van het nog duidelijk herkenbare cerstroomdal
en tevens aan de rand van het erf staat een
scheefgezakre eenwenoude beuk en wat hoger en
dichter bij de woonboerderif een eveneens eeu-
wenoude, door een boomchirurg geknotte linde.
Beide bomen hebben merkwaardigerwijs een
relatie met de klopper in Anloo.
Johan Sichterman, ontvanger-generaal en land-
schrijver van Drenthe bouwde om zich te bunnen
ontspannen omstreeks 1700 een “standmatig”
buitenhuis aan her Schipborgsche Diep. Na zijn
vod in 1715 ging zijn weduwe er blijvend
wonen en ze raakie er zo aan verknocht, dat ze
er 1ot hddr dood tn 1725 verbleef Daar er geen
kinderen waren, erfde een nichtje het huis. Deze
ging het verhuren en pas in 1766 kwam er een
nieuwe eigenaar, die het buiten voor f 6000,
weer verkocht aan mr. Jan Wichers.
Wichers was van 1775 tot 1777 Raad van
Justitie geweest in Batavia. Op de terugreis naar het vaderland, op 22
juni 1778 overleed na een smartelijk lijden zijn nog jonge vrouw aan
boord van een Qostindiévaar-der. Jan Wichers vestigde zich nu op zijn
pas verworven buitenplaars en ging carriére maken in het Groningse.
Waarschijulifle noemde hij her huis Zeerust, want hier was na zijn dra-
matisch verlopen zeereis zifn levenszee tot rust gekomen. Eveneens waar-
schijnlijk had hij uit De Qost een koperen klopper in de vorm van een
zeemeermin meegebrachs, die zijn voordeur een wel heel bif-
zonder cacher gaf.
Jan Wichers woonde niet lang in Schipborg. Hij hertrouwde
op 12 mei 1782 en vestigde zich in Groningen. Het buftenhuis
kwam “in de verkoop” en werd per advertentic aangeprezen
en beschreven. Het was “een aangename en plaizante buiten-
plaats geleeghen 1ot Schipborgh” en bezat vijf kamers, een
ruime keuken, twee kelders, een grote zolder, “benevens een
spatieus hof beplant met veelerhande fijne vrugtbomen en
twee moeshoven, een groote klaverkamy en wintertuin, drie aangename
vistijke vijvers, een vermakelijke stijger aan en op het Hoornsche Diep”
en een boerderij met bouw-, hooi- en weiland.
Verschillende eigenaars volgden elkaar nu op en in 1795 kwam het huis
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eindelijk in vaste handen. Pieter Roelfzema, commies-generaal in
Groningen en een vermogend kunstverzamelaar, kocht Zeerust en ging er
met zijn zevenentwintig jaar jongere vrouw Alberta ten Oever gedurende
de zomermaanden wonen.

Alberta ontwikkelde zich in de loop der faren tot een verdienstelijl land-
schapschilder, die in Schipborg prachtige taferelen te over vond. Met
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fijne penseelstreken schilderde zij in een romantische stifl de brink, met
bomen en boerderijen, met mensen en loslopende koeien. Her echtpaar
vertoefde hier graag, zomer in zomer ut, en veranderde na korte tijd de
naam Zeerust in Rustlust. Dat kwam beter mer beider beleving overeen.
Roelfzema plantte ook veel bomen aan, waardoor het busten nog aan-
rrekkelijler werd.

Helaas kwam ook aan deze idylle een einde. In 1826 stierf Pieter
Roelfzema, 81 jaar oud. Alberta hertrouwde een jaar later en verkocht in
1837 Rustlust perceelsgewijs. De landerijen en de boerdersj kregen nieu-
we eigenaren, maar voor het huis, dat tien jaar lang verwaarloosd was,
werd geen koper gevonden. Het verviel totaal en werd tenslotie afgebro-
ken.

Wat nu nog rest zijn twee eeuwenoude bomen bif de tor moderne woning
omgebouwde boerderij en de koperen klopper aan de voordeur van de
familie Mulder in Anloo. Hoe het fraaie gebruiksvoorwery daar geko-
men is, s niet bekend en de vraag of hij inderdaad van
Zeerust/Rustlust afomstig is, words alleen door de overlevering bevesti-
gend beantwoord.




